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In deze dienst zal om een reactie vanuit de gemeente
gevraagd worden.

Als u een smartphone hebt, kunt u daarmee reageren via
menti.com. Open de gratis app ‘mentimeter’ (na downloaden
en installatie).

Vul de code in, die in de kerk wordt bekendgemaakt.

Klik op ‘Submit’.

Volg de aanwijzingen in uw telefoonscherm.

Uw reactie is anoniem tenzij u zelf een naam invult.

Sluit af door ‘Stem op een andere vraag’ aan te klikken.

Klikt u op ‘Bekijk de resultaten van het stemmen’, dan worden
na het invullen van uw mailadres de resultaten naar uw
mailbox verstuurd.

Lied vooraf: Doop — Sela
Orgelspel

Welkom en mededelingen
Votum en groet

Luisterlied: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is |k ben en Ik zal er zijn.

Refrein:
Ik ben die Ik ben is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is Ik ben, en Ik zal er zijn.



Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. (Refrein)

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein)

Gebed

Onderwijzing over de betekenis van de doop

Bij zijn hemelvaart heeft onze Heer Jezus Christus zijn apos-
telen de opdracht gegeven: "Ga dus op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest en hen te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.'
(Mt. 28:19). Gehoorzaam aan deze opdracht wordt in de kerk
de heilige doop bediend aan kleine en grote mensen.

Wij gedenken het woord van de apostel Johannes: "Bedenk
toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook’ (1
Joh. 3:1). Wie gedoopt worden in de naam van de Vader, ont-
vangen het teken en zegel van het verbond van zijn genade:
wij mogen zijn kinderen zijn en heten erfgenamen van de
belofte. Dat is ons heil en ons behoud.

Allen: Wij danken de Heer, onze God.



Wij gedenken het woord dat tot de apostel Paulus is gezegd bij
zijn bekering: "Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen,
terwijl je zijn naam aanroept' (Hnd. 22:16). Wie gedoopt
worden in de naam van de Zoon, ontvangen het teken en
zegel van de afwassing van al hun zonden door het bloed van
Jezus Christus: in de gemeenschap van zijn dood en
opstanding zijn wij rechtvaardig voor God.

Dat is ons heil en ons behoud. Allen: Wij danken de Heer,
onze God.

Wij gedenken het woord dat de apostel Petrus op de eerste
pinksterdag gesproken heeft: "Keer u af van uw huidige leven
en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om
vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest
u geschonken worden' (Hnd. 2:38-39a). Wie gedoopt worden
in de naam van de heilige Geest, ontvangen de belofte dat de
heilige Geest in hen wil wonen: met ontzag voor de HEER zal
Hij ons vervullen, zodat wij ons niet van Hem afkeren (Jr.
32.40). Dat is ons heil en ons behoud. Allen: Wij danken de
Heer, onze God.

Doopgebed

Terwijl de dopelingen worden binnengebracht klinkt:
AWN 1,20
Laat de kind’ren tot Mij komen, alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen.

Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.



GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des
hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, zijne enig geboren Zoon, onze Here, die
ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd
Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden
dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten
hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen
Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en
de doden. Ik geloof in de heilige Geest. Ik geloof in een heilige,
algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een
eeuwig leven. Amen.

Vraag aan de gemeente

Gemeente, wilt u Lieke en Mirthe naar uw vermogen helpen
groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus na te
volgen?

Namens allen: Ja dat willen wij.

(Reageer via Mentimeter op uw Smartphone. U kunt
instemmend antwoorden door bij deze vraag het hartje aan te
klikken)

Presentatie (Doopouders komen naar voren)

Beloften en Doopbediening
Paul en Lianne,
Geloven jullie, dat jullie dochters een geschenk van God zijn,
om voor te zorgen en van te houden, en dat God hen nooit in
de steek zal laten? Geloof je, dat jullie kinderen, eenmaal
gedoopt, zich beschermd mogen weten door, en nieuwe
schakels mogen zijn in een lange rij van gedoopte voorouders,
deel van de kerk en van de traditie en de geschiedenis die
God met mensen gaat? Beloof je te proberen deze doop ook in
de toekomst betekenis te geven, door je kinderen te leren wat
vertrouwen is, wat geloof, hoop, wat liefde is — en daarin zelf
het goede voorbeeld te geven? Wat is daarop jullie antwoord?
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Zegenlied
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u,

Hij schijnt zijn licht over uw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Overhandiging van de doopkaarsen

Verwelkoming

Gemeente, draag in uw gebeden deze ouders met hun
kinderen,

Zij die gedoopt zijn, en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
Laten wij hen welkom heten in ons midden.

Namens allen:

Welkom, kinderen van God, welkom in de kerk van
Christus,

wereldwijd en in ons midden.

(Via de app ‘mentimeter’ kan een groet worden ingevuld)

Geroepen om te zingen 79
Verbonden met vader en moeder, natuurlijk het meest met
die twee,
maar ook met de andere mensen vier jij hier dit feest met
ons mee.

refrein:
Je hebt al een naam, maar je krijgt er een bij op dit feest
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.



Je bent al een tijdje bij mensen, je naam is bij ons al
vertrouwd

en dus is het tijd om te vieren, dat God die je kent van je
houdt.

Nu mag je gaan leven met mensen verbonden in liefde en
trouw

omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam legden naast
die van jou. refrein

(dopelingen verlaten de kerk)

Gebed bij de dienst van het Woord

Schriftlezing Johannes 3: 1-8 (NBV)

170 was er een farizeeér, een van de Joodse leiders, met de
naam Nikodemus. ?Hij kwam in de nacht naar Jezus toe.
‘Rabbi,’” zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God
gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de
wondertekenen doen die u verricht.’ 3Jezus zei: ‘Waarachtig, ik
verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het
koninkrijk van God zien.’ *‘Hoe kan iemand geboren worden
als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de
tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren
worden?’ ®Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij
geboren wordt uit water en geest. *Wat geboren is uit een
mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is

geestelijk. "Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal
opnieuw geboren moeten worden. ®De wind waait waarheen hij
wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan
komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit
de Geest geboren is.’



Luisterlied 939
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leid mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer

in onze pijn en schuld en strijd.

U droeg de last, verrezen Heer

die ons van elke vloek bevrijdt:

U sloeg de zonden aan het kruis

en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,

bent U het doel van mijn bestaan.

Overdenking

Orgelspel

Gebeden



Lied 903: 1, 2
Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst aan Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here

zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,

ja, van voor ik 't licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

Zegen

(Via de app ‘mentimeter’ kunt u de ouders feliciteren of een
andere reactie achterlaten)



ledereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

Koning, uw rijk is zo nabij —
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, Herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

(Vergelijk met lied 837)



