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(Vooraf klinkt een opname van “Vreugde van mijn hart”,
Sela)

Orgelspel
Welkom en mededelingen

psalm 95: 1, 3 (aanwezigen gaan zo mogelijk staan)
Steek nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Kom voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heett.
Vier Hem, de koning der getijden.

Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.

Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Bemoediging en groet (hierna mag u gaan zitten)

lied 886
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.



Abba, Father, let me be
yours and yours alone.

May my will forever be
evermore your own.

Never let my heart grow cold,
never let me go.

Abba, Father, let me be
yours and yours alone.

Gebed

Schriftlezing gelezen door Janna van den Berg
Jeremia 16: (BGT)

SDe Heer zei: ‘Jeremia, je mag niet naar mensen toe
gaan die rouwen om een dode. Rouw niet met hen mee,
en troost hen niet. Zo laat je aan de mensen zien dat ik
geen medelijden meer met hen heb. Ik ben hun vriend
niet meer. Ik houd niet meer van mijn volk. 6...De doden
worden niet begraven en niemand zal om hen huilen.
Niemand zal om de doden rouwen.

(NBV) niemand zal zijn lichaam kerven of zich
kaalscheren van verdriet. “Niemand zal voor hen die
rouwen brood breken om hen te troosten, niemand zal
hun als troost een beker aanreiken, zelfs al rouwen ze om
hun vader of moeder. 8Ga ook niet naar een huis waar
feest wordt gevierd om daar te eten en te drinken. *Want
dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van
Israél: Jullie zullen nog meemaken dat ik in dit land de
vreugdezangen laat verstommen en bruid en bruidegom
hun lied ontneem.

Jeremia 33: (BGT)

1De Heer zegt: ‘Luister, inwoners van Juda. Jullie
zeggen: ‘Ons land is verwoest. De steden van Juda zijn



vernietigd. De straten van Jeruzalem zijn leeg, er leeft
geen mens of dier meer.’

LMaar dit zeg ik over jullie land: Er zullen weer vrolijke
stemmen klinken. Er zal weer feestgevierd worden, er
zullen weer liederen gehoord worden. De mensen zullen
zingen: ‘Dank de machtige Heer, want hij is goed! Zijn
liefde blijft altijd bestaan.” Dan worden er weer offers naar
de tempel gebracht. Want dit zeg ik, de Heer: Ik zorg
ervoor dat het weer goed gaat met het land, net als
vroeger.’...

15Dan zorg ik ervoor dat er een nieuwe koning komt uit de
familie van David. Ik zal hem zelf uitkiezen. Hij zal eerlijk
rechtspreken. Hij zal iedereen goed en rechtvaardig
behandelen.

6Dan wordt Jeruzalem genoemd ‘De Heer is onze
redder’. Want in die tijd zal ik mijn volk redden. Dan zullen
de inwoners van Jeruzalem in vrede leven.

lied 1003: 1, 3
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene —
stil is de straat overal.

refrein:
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw

Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen

en om hun kinderen huilen —

nergens een feest in de stad. (refrein)



Psalm 56: 4-5 (BGT) 9-14 (NBV)

Ik ben bang, maar ik vertrouw op u.

Op u vertrouw ik, God.

Ik wil voor u zingen,

want u hebt beloofd om mij te helpen.

Op u vertrouw ik.

Ik zal niet bang zijn,

want mensen kunnen mij geen kwaad doen.

Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,
vang mijn tranen op in uw kruik.

Staat het niet alles in uw boek?

In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden,
want dit weet ik: God staat mij terzijde.
Op God, wiens woord ik prijs,

op de HEER, wiens woord ik prijs,

op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een mens mij aandoen?

Aan u, God, heb ik geloften gedaan,
met dankoffers wil ik u betalen,

u hebt mijn leven aan de dood ontrukt,
mijn voet voor struikelen behoed.

Nu kan ik wandelen onder Gods hoede
in het licht van het leven.

Taizélied: In de Heer
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst.



Schriftlezing Mattelus 24 (BGT)

12Er zullen steeds meer slechte dingen gebeuren op
aarde. En veel gelovigen zullen hun liefde voor God en
voor elkaar verliezen. 13Maar iedereen die volhoudt tot
het einde, die zal gered worden.

14Het goede nieuws over Gods nieuwe wereld zal overal
op aarde verteld worden. En als alle volken het gehoord
hebben, zal het einde komen....

29Meteen na die verschrikkelijke tijd gebeurt dit: De zon
wordt donker, de maan geeft geen licht meer. De sterren
vallen naar beneden, en alles schudt heen en weer.
30Dan wordt het teken van de Mensenzoon zichtbaar aan
de hemel. Alle mensen op aarde zullen huilen en
jammeren. Ze zien de Mensenzoon op de wolken uit de
hemel komen. Hij komt als een machtige en schitterende
koning. 3'Dan zal hij de engelen over de hele aarde
sturen. Ze blazen op hun trompetten, en zo verzamelen
ze alle mensen die bij de Mensenzoon horen. Overal
vandaan, van de hele aarde.’

...35De hemel zal verdwijnen, en de aarde zal verdwijnen.
Maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.’

lied 769: 1, 2,6
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,-
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,

vaart de tijding door de volken

dat Gij alles richten zult:



Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de Schriften zijn vervuld.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Overdenking
Zang: Veni Jesu van Cherubini

Gedicht “Geen antwoord” (gelezen door Marjan
Kneppers)

Ik heb geen antwoord op de dingen

die jij zo dikwijls aan me vraagt.

Waarom de een het lijden beter

en stiller dan de ander draagt.

Waarom gebrekkigen zo leven

dat er vaak weinig uitzicht daagt,

de een verdrinkt in zijn miljoenen

en d’ander om een aalmoes vraagt.

Ik heb geen antwoord op de dingen
die ik gelijk als jij doormaak.

De een trapt jaren langs het doel heen
en d’ ander schiet in één keer raak.

Ik weet niet waarom mensen sterven
wiens leven altijd geven was

en waarom ogen smart’lijk breken
waarin ik louter liefde las.



Ik heb geen antwoord op de dingen
die wreed en gewelddadig zijn,

op de onmenselijke smarten

die baren zoveel angst en pijn.
Maar ik draag wel de vele zorgen
naar Hem die zoveel liefde heetft,
dat Hij aan allen die vermoeid zijn
kracht om het kruis te dragen geeft!

Frits Deubel

Wij gedenken:
Simon van den Berg,

16 november 2019, 93 jaar
Herbert Jan van der Windt,

23 december 2019, 49 jaar
Rudolf Roovers,

24 december 2019, 71 jaar
Nicolaas Arie van der Windt,

17 januari 2020, 77 jaar
Annie Poot-van der Ende,

23 februari 2020, 89 jaar
Willempje Pietertje van der Linden-den Boer,

8 april 2020, 94 jaar
Cornelis van der Kooij,

23 april 2020, 84 jaar
Willem van der Kooij,

13 augustus 2020, 91 jaar
Johanna Catharina Brik-Heijting,

29 juni 2020, 75 jaar
Frederika Johanna van Noortwijk,

26 augustus 2020, 82 jaar



lied 199
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Gebed

lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en zegen



De voorste rijen mogen als eerste naar voren komen om
een roos en een gedachteniskruisje in ontvangst te
nemen. Let op de 1,5 m. afstand. Graag via het
middenpad naar voren komen en via het pad langs de

zijdeur de kerk verlaten.

‘Vertrouw het verleden toe aan Gods barmhartigheid,

het heden aan Zijn liefde
en de toekomst aan Zijn voorzienigheid.’

A. Augustinus



